
 



VELDER (door Jos van Ooijen)  

 

Door het bos vol verborgen sterren 

Stralen lanen van statige bomen 

Tussen de groene takkenstromen 

Vliegen vogels aan van heinde en verre 

•   

Eiken en elzen op lemen voeten 

Blazen uit stand hun ruisende adem 

Rabatten verliezen hun vochtige wasem 

Aan gangen die woelmuizen wroeten 

•   

Waar eens de hoogstambomen stonden 

Naast het huis, strekt nu het open veld 

Wordt soms leven, meestal stilte gevonden 

•   

En aan het eind houden wal en gracht 

Gelijk de heer zijn vazal heeft verteld 

Al eeuwen dag en nacht de wacht 
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28 november 1739 / wolven Velder 
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HEERENBEEK (door Jos van Ooijen)  

 

De adem van de abt streelt stil de struiken  

Daalt langzaam neer op de vochtige grond 

Waar meidoorns leven in zondig verbond 

Soms ook eenbes en rapunzel ontluiken 

  

Zijn voetstappen ijlen langs lange lanen 

Drukken zegels die Salomon spaarde 

Als ranke groene bogen uit de aarde 

Waaronder reeën zich verborgen wanen  

 

Hij merkt dat water alom te voorschijn schiet 

Zijn loop zoekt naar een onbegrepen dal 

En tot slot maar een enkele uitweg ziet 

  

Achter huis en schuur in natuurlijk verval 

Weg te vloeien naar naburig jachtgebied 

Door het gestoken gat in Veldersch wal 
 


